
Het Transport naar Auschwitz

Hannelore en haar moeder werden van Theresienstadt naar Auschwitz gedeporteerd

Een week na 28 september, dus op 4 oktober precies, was het transport van de 'Angehörigen' 
van de gedeporteerde mannen vastgesteld. Mama en ik moesten afscheid nemen van Opa en 
Oma, tante Rosi en Ruth. Wij kwamen in de z.g. 'Schleuse'. Mama schreef nog een 
afscheidsbriefje voor Opa en Oma en tante Rosi en gaf dit aan een van de Joodse bewakers in 
de 'Schleuse', die het doorgaf aan Opa en Oma...
"Mijn geliefden! Ik dank jullie duizend keer voor jullie liefde en opoffering, G'd zal ons helpen dat 
wij elkaar in vrede weerzien. Blijf gezond en sterk en vol zelfvertrouwen.
Veel liefs,
Luise"
Op de achterkant noteren de ontvangers
"Van de lieve Luise uit de Schleusse in Theresienstadt op 4 oktober 1944"

Vervolging en Endlösung

Uit de schriftelijke herinneringen "Zolang er nog tranen zijn" met toestemming van de auteur - Hannelore 

Grünberg, 98, 99 .


