
Kinderen in Theresienstadt

In Theresienstadt werkte Hannelore, nu bijna 17 jaar oud, als verzorgster in een kleuteropvang.

Ook wij, de Nederlandse kleuterschool, kregen de opdracht om een toneelstuk op te voeren. De 
voorbereidingen voor deze schijnwereld begonnen in april 1944. Ik nam een Joods kinderboek uit de 
bibliotheek en maakte daaruit een voor de kinderen (gemiddelde leeftijd 3 en 4 jaar) eenvoudig 
toneelstuk met korte zinnen die ze uit het hoofd moesten leren. De kinderen waren erg enthousiast en 
druk bezig met dit toneelstuk, maar tot een echte uitvoering met deze Nederlandse kinderen is het niet 
gekomen.
Er was ook een kinderopera voor oudere kinderen, gecomponeerd en begeleid door echte kunstenaars. 
Deze opera moet er nog steeds zijn en op 4 mei 1965 of 1966, de herdenking van de bevrijdingsdag in 
Nederland, zag ik deze opera ... op tv.

Uit de schriftelijke herinneringen "Zolang er nog tranen zijn" met toestemming van de auteur - Hannelore Grünberg, P. 93

Vervolging en Endlösung


