
Kapitein Schröder

De man die het noodlot van 900 mensen had 
toevertrouwd was tijdens zijn gehele leven een 
outsider geweest. Hij had een heel moeilijk leven 
gehad en is pas met 50 jaar tot kapitein 
benoemd. Het is voor hem vanzelfsprekend alles 
te doen wat de rederij van hem eist, hun woord is 
wet. Maar het uur is niet ver dat hij voor de 
beslissing zal komen te staan tegen deze wet te 
handelen.

Uit de schriftelijke herinneringen "Zolang er nog tranen zijn" 
met toestemming van de auteur - Hannelore Grünberg, P. 27

Kapitein Gustav Schröder en de St. Louis


