
Het telegram

Al wanneer Kapitein Schröder net de haven van 
Hamburg verlaten heeft en de SS St Louis op weg 
gaat naar de eindbestemming Havana, ontvangt 
hij een telegram van de Hamburg-America line.
 
De meerderheid van uw passagiers – in strijd met 
de nieuwe Cubaanse wet – 937 – zullen mogelijk 
geen permissie krijgen om aan land te gaan… U 
zult snelheid en koers behouden, gezien het feit 
de situatie niet geheel duidelijk is, maar zekere 
kritiek indien niet opgelost voor aankomst.
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