
Kapitein Gustav Schröder en de St. Louis

Dankbaarheid en waardering voor kapitein Schröder
Gustav Schröder, de kapitein van St. Louis, schreef de dramatische geschiedenis van St. Louis in zijn memoires na de 
oorlog. Ze werden gepubliceerd in 1949 getiteld „Heimatlos auf hoher See”. Hij vermeldt hier onder meer  de diepe 
dankbaarheid die zijn joodse passagiers hem toonden:

Maar alle hulp zou nauwelijks van nut zijn geweest als de passagiers zelf niet zo toegankelijk zouden zijn geweest. Hun 
dankbare afscheid bij de aankomst in Antwerpen was ontroerend en raakte me diep en was onvergetelijk. Dus ik voel me 
er des te verdrietiger over, dat veel van die arme mensen in Frankrijk, Nederland en België geloofden in hun veiligheid, 
maar later gedurende die waanzinnige oorlog toch nog in de handen van die daders vielen en om kwamen.
'Schröder, Gustav, „Heimatlos auf hoher See”, Berlijn 1949, pp. 31f.

De neef van de passagier Wilhelm Bornstein schreef over Gustav Schröder:

Nu kan tenminste worden gezegd dat ook de gebeurtenis van St. Louis een held heeft. Dit is de Duitse kapitein Gustav 
Adolf Schröder, 20 jaren in dienst van HAPAG. (...) Hij riskeerde alles voor zijn Joodse medereizigers om ze te behoeden 
tegen de dodelijke terugkeer naar Duitsland. In tegenstelling tot de instructies van het hoofdkwartier, had hij verschillende 
dagen voor de Amerikaanse kust gelegen en zelfs gedaan alsof er schade aan de motor was, om zo misschien een haven 
binnen te kunnen varen. (...) De vertragingstactiek van Schröder bleek voor ongeveer 450 Joden levensreddend te zijn .
Bachmann, Ralph, Die Bornsteins. Eine deutsch-jüdische Familiengeschichte, Beucha 2006,pp. 62f.

Ook na de oorlog werd Schröder vanwege zijn moedige inzet voor de joodse vluchtelingen geeerd. In 1957 ontving hij het 
Bundesverdienstkreuz van de Bondsrepubliek Duitsland. In 1993 erkende het Israëlische herinneringinstituut Yad Vashem 
Schröder als "Rechtvaardige onder de Volkeren", en in het jaar 2000 werd in Hamburg een straat naar hem vernoemd. 
Gustav Schröder stierf in 1959 in Hamburg.               


