
Terug in Europa

Hannelore en haar ouders gingen in Antwerpen van boord en zouden in Nederland worden toegelaten.

De voor Holland bestemde passagiers verlieten op de ochtend van 18 juni de St. Louis. Een sight-seeing boot 
bracht hun naar Rotterdam [...] Einddoel van de tocht was de quarantaine Heyplaat. Hier werden door de 
Vreemdelingenpolitie vluchtelingen uit Duitsland ondergebracht. Wij verdwenen achter het prikkeldraad van 
Heyplaat met onze oranje bloem opgespeld – uitnodiging van koningin Wilhelmina. Wij wisten niet, dat wij onze 
vrijheid voor de komende 6 jaren kwijt waren, en de meesten van ons, ook mijn ouders, de vrijheid nooit meer 
zouden beleven.

Vanuit de quarantaine in Rotterdam werd de familie Klein na zes weken naar het Lloyd Hotel in Amsterdam gebracht.

De grote slaapzaal was voor de families in kleine hokken onderverdeeld, waarvan het plafond open bleef, zodat 
men alle geluiden van de andere hokken meekreeg. 
Eenmaal per week kregen wij een uitgangsvergunning , een z.g. verlofpasje, dat we bij de Nederlandse 
kommandant moesten aanvragen. Wij schoolgaande kinderen hadden een dagelijkse vergunning en gingen 
met bus en tram onder begeleiding van een oudere jongen – hij heette Martin – naar een lagere school. Deze 
school was de z.g. overgangsschool' voor emigranten-kinderen... In de pauzes speelden wij bij goed weer op de 
daktuin van het schoolgebouw. De kinderen van de Valeriusschool (voor Nederlandse kinderen) speelden 
beneden op het schoolplein in hun pauzes.

Uit de schriftelijke herinneringen "Zolang er nog tranen zijn" met toestemming van de auteur - Hannelore Grünberg,, P. 49, 51

Kapitein Gustav Schröder en de St. Louis


