
Kinderjaren in Berlijn

Hannelore Klein-Grünberg vertelt 
over haar kindertijd

Hannelore werd op 8 juni 1927 in Berlijn als het 
enige kind van Luise en Leopold Klein geboren

Mijn vader, Leopold Klein, kwam uit een gezin met 
8 kinderen...
Mijn vader was een succesvolle en integere 
zakenman, die zijn groothandel in fournituren en 
voeringstoffen als selfmade man had opgebouwd. 
Hij was een wetsgetrouwe Jood, die zijn plichten 
als Jood en als mens tegenover zijn medemensen 
getrouw nakwam...
Mijn moeder Luise...was een mooie en intelligente 
vrouw met bruine ogen en blond krulhaar.

Uit de schriftelijke herinneringen "Zolang er nog tranen zijn" met 

toestemming van de auteur - Hannelore Grünberg,  P. 1


